1 Mayıs İşçi Bayramı olarak 
arr leeki 


1 MAYIS'A 
ENGEL VE YASAK 


KONAMAZ 


ö DİSK: yöneticileri, 
24 günlük 
tutukluluktan sonra 
21 mayıs'ta 
serbest bırakıldılar. 


1 Mayıs 1979 gerek Türkiyede 
gerekse bütün dünyada çeşitli boyutlarda yaşandı. Bütün 
dünyanın ilerici, demokrat 
kesimi, tek bir ses ve tek bir 
vücut olarak 1 Mayıs emeğin 
bayramına yönelen baskıları 
kınadılar. Anti-demokratik 
baskılara karşı tavır aldılar. 


Uzun yıllar 1 Mayıs'ı yasaklayan Türkiye egemen sınıfları 
bu yasağın 1976'da DİSK'in 
öncülüğünde kitlesel bir gösteri ile kırılması üzerine telaşa kapılmışlardı . 


1977'de yine kitlesel bir gösteri ile kutlanan 1 Mayıs sınıf 
mücadelesi açısından çok 
öğretici oldu. Burjuvazi işçi 
sınıfının bağımsız hareketinden duyduğu korkuyu 1 Mayıs Alanı'nda 36 kişinin ölümü ile sonuçlanan kanlı 
komplo ile gösterdi. 


1978'de egemen sınıfların işçi 
sınıfına ve bütün emekçi halk 
güçlerine saldırısı, 1 Mayıs 
emeğin bayramı yaklaşırken 
daha bir anlam kazandı. Aylar 
öncesinden emperyalist güçlerin güdümündeki tüm faşist,gerici çevreler, işçi sınıfiıniın ve emekçi halkın 1 
Mayıs'ta “talan yapacağı, işyerlerini yakıp yıkacağı, insanları kurşunlayacağı” yalanını söylemeye başladılar. 


1 Mayıs 1978 bütün demok- 


ratların, ilericilerin, devrimcilerin yüzbinleri bulan bir sel 
halinde katılmalarıyla, işçi 
sınıfının ve emekçi halkın 
üretkenliğine yaraşır biçimde, disiplin içinde başlayıp 
bitti. Gerici güçlerin yalanları, 
bütün demokrasi güçlerinin 
gözü önüne serildi. 


1 Mayıs 1979'a gelindiğinde: 


e Emperyalizmin siyasi, 
ekonomik,askeri ve ideolojik saldırılar, 

e Artarak süren 
saldırıları, 

e Egemen sınıfların sömürüyü artırmak için 
sürdürdükleri baskı,ya 
da toplumsal anlaşma 
gibi istemleri, 

e Varolan ekonomik ve 
demokratik hakların kısıtlanmasına yönelik Ön 


faşist 


lemler Paketi, Tedbirler” 


TELGRAFLAR YAĞIYOR 


Ülkemizde demokratik hak ve özgürlüklere karşı 
girişilen 1 Mayıs 1979'un kutlanmasına yönelik 
baskıları protesto eden bizler: 


- DİSK yöneticilerinin ve 1 Mayıs tutuklularının 
serbest bırakılmasını, 
- 1 Mayıs'ın İşçi Bayramı olarak yasallaşmasını 


DEMOKRATİK GÜÇLER 1 MAYIS'A 


1 Mayıs 1979'da iktidarın 1 Mayıs kutlamalarını 


uyandırmıştır. 


YÖNELEN BASKILARI KINIYOR 


amacıyla başlattığı baskı 


politikası, işçi ve emekçi kitleler ve demokrasi güçleri arasında şiddetli bir tepki 


Ülkenin dört bir yanından işçiler, emekçiler Başbakan Bülent Ecevit'e on binlerce protesto 
telgrafı göndermişlerdir. 


DİSK ve çok sayıda demokratik kitle örgütü ülke düzeyinde başlatıkları ortak imza 


kampanyası ile 1 Mayıs tutuklularının serbest bırakılmasını ve 1 Mayıs'ın İşçi Bayramı 


olmalıdır. 


Paketi, Olağanüstü Hal 
Yasası gibi yeni yasa 
önerileri. 


Bu koşullar altında 1 Mayıs 
Alanı'nda kutlanmak istenen 
1 Mayıs 'ın sıkıyönetimle her 
hangi bir ilgisi yoktu. Varolan 
demokratik hakların kullanılması temel amaçtı. 1 Mayıs’ 
ın 1 Mayıs Alanı'nda kutlanmak istenmesi gerçekte siyasi iktidarın bir sorunuydu.Ancak siyasi iktidar DİSK'in bu 
konuda muhatabı olmaktan 
kaçınarak sorunu basit bir 
idari karara indirgeyerek, işçi 
sınıfını askerle karşı karşıya 
bırakmak istedi. 


DİSK bu görevin bilincine 
uygun davranarak, “işçi sınıfının uluslararası birlik, MÜ- 
CADELE ve dayanışma günü” 
nü yüzyıllardır kesintisiz de- 


olarak yasallaştırılmasını talep etmektedirler. 


Bu imza kampanyası faşizme, emperyalizme ve şövenizme karşı olan güçlerin güç ve eylem 
birliğinin sağlanmasına yönelik çabalarımızı daha bir üst düzeye çıkaran en somut eylemimiz 


vam eden sınıf mücadelesinin geleneğine uygun kutlamak istedi. 1 Mayıs'a devrimci özünü boşaltarak yaldızlı 
sözlerle “yığınsallık” sıfatı 
kazandırmak isteyenlerin uzlaşmacı ve reformcu niteliği 
sergilendi. 


1 Mayıs kutlamalarına hazırlanan DİSK üyeleri gözaltına 
alındı. Hiçbir yasal gerekçe 
gösterilmeden DİSK'in SESİ 
Gazeteleri toplandı. Evinde 
DİSK Dergisi bulunan işçiler 
tutuklandı. 


Bu anti-demokratik baskının 
dozu 1 Mayıs yaklaştığında 
giderek daha da arttı. 


DİSK'in aylık dergisi ile Gida-İş ve Tekstil Sendikaları- 
nın 1 Mayıs afişlerini taşıyan 
kamyona güvenlik kuvvetlerince el kondu. 


DİSK'in demokrasi güçleri ile 
birlikte sürdürdüğü kararlı 
tavır bu baskıların DİSK Yöneticilerine yönelmesine neden oldu. 


28 Nisan'da büyük bir askeri 
operasyonla DİSK Genel Merkezi basıldı.i Mayıs Afiş 
yarışmasına katılan afiş orjinallerine, çok sayıda yayına 
el kondu. DİSK Genel Başkanı BAŞTÜRK ve Yürütme 
Kurulu 
dılar. 


yeleri gözaltına alın- 


Yöneticilerin binadan çıkışın- 
da “Yaşasın DİSK, Yaşasın 1 
Mayıs” diye bağırdıkları gerekçesiyle 90 kişi 12 saat 
gözaltında tutuldu. 


Aynı gün İstanbul'da DİSK'e 
bağlı sendikaların genel merkezlerine yapılan baskınlarda 
çok sayıda sendika yöneticisi 
gözaltına alındı. Sendikaların 
kapıları kırılarak içeri girildi. 


Ertesi gün DİSK'in 1 Mayıs'ı 1 
Mayıs Alanı'nda kutlamada 
kararlı olduğunu açıklayan 
DİSK Yürütme Görevlileri göz 
altına alındılar. 


DİSK'in Sesi gazetesinin bu 
sayısının film ve montajlarına 
Abdülhamit devrini anımsatır 
biçimde basıma hazırlık aşamasında el konuldu. Gazetemiz baskıya verilirken yapılan 
duruşmada yöneticilerimiz 
serbest bırakıldılar. 


Siyasal parti başkanları, demokratik kitle örgütü yöneticileri 1 Mayıs günü tartaklanarak gözaltına alındılar. 


Bütün bu baskı ve uygulamalar, 1979'un Türkiye'de gerçek 
anlamıyla 1 Mayıs'ın mücade 
leci özüne uygun olarak 
yaşanmasını engelleyememe 
miştir. 


DİSK 10. Bölge Temsilciliği Konseyinin oy birliği ile 
aldığı DİSK Genel Başkanı 
ile Başbakana bir telgrafla 
gönderdiği kararlar şöyledir: 


H in 1 Mayıs'ı İstanbul’ 
DİSK 1 Mayıs Alanı'nda 
tüm demokrasi güçle- 
e birlikte kutlaması 
için yürüttüğü mücadele çeşitli 
baskı ve oyunlarla engellenmek 
istendi. Başta DİSK Yürütme 
Kurulu üyeleri olmak üzere çok 
sayıda DİSK üyesi işçi ile 
ilerici-demokrat ve sosyalist gözaltına alındı. 


Böylesi bir günde tüm işçi, 
emekçi ilerici-demokrat ve sosyalistin 1 Mayıs üzerine konmak 
istenen yasağa ve anti-demokratk baskılara karşı omuz omuza 
mücadele etmesi gerekirken; 


Kendi grupsal çıkarlarını ön 
planda tutan ve burjuvazi ile 
uzlaşıcı bir tavır içine giren bir 
grup.1 Mayıs'ı devrimci özünden 
onu işçi sınıfının uluslararası 
“birlik, dayanışma ve mücadele” 
günü olmaktan çıkarıp, DİSK'in 
de adını kullanarak 1 Mayıs 
1979'u İzmir'de kutlamaya kalkışmıştır. 


B nedenle burjuvazinin öv- 
Uzi ve takdirine mazhar 

olan bu grup 1 Mayıs'ın 
1 Mayıs Alanı'nda kutlanması 
için yürütülen kararlı mücadelenin zaafa uğramasına yol açmış 
DİSK'in birliğine ve bütünlüğüne zarar verecek bir tutum 
takınarak adeta DİSK'i arkadan 
hançerlemiştir. 


Tüm bu nedenlerle DİSK 10. 
Bölge Temsilciliği Konseyimiz: 


- Ülkemizde demokratik hak ve 
özgürlüklere karşı girişilen ve 1 
Mayıs 1979'un kutlanmasına 
yönelik baskıların protesto edil- 


mesini, 


- Başta DİSK Yöneticileri olmak 
üzere tüm 1 mayıs tutuklularının 
serbest bırakılmasını, 


-1 Mayıs'ın devrimci özünü 
boşaltıp, burjuvazinin övgü ve 
takdirini kazanan bir grubun 
DİSK'in adını kullanarak 1 
Mayıs'ı İzmir'de kutlamaya kalkışmasını, DİSK'in birliğine ve 
bütünlüğüne, demokrasi güçlerinin mücadelesine zarar veren 
bir davranış olarak tesbit eder ve 
bu tür davranışları kınar, 


- 1 Mayıs'ın işçi sınıfının birlik, 
dayanışma ve mücadele günü 
olarak kutlanmasının yasal teminata kavuşması için Konfederasyonumuz DİSK'in bu konuda 
yasa çıkarılması uğruna girişimlerde bulunması ve mücadele 
etmesini, 


- 1980 1 Mayıs'ında 1 Mayıs 
Alanı'nda kutlanması için mücadele edilmesini, bunun yanısıra 1 
Mayıs'ın Diyarbakır'da da yığınsal olarak görkemli bir şekilde 
kutlanması için DİSK'e öneri 
götürülmesine ve bu uğurda tüm 
gücümüzün seferber edilmesini 
karar altına alır. 


6 Mayıs 1979 Pazar günü toplanan S 
DİSK 10. Bölge (Diyarbakır) 


Temsilciliği Konseyi İzmir'de DİSK 
adı kullanılarak yapılan mitingi 
kınamış ve “Başta DİSK 
yöneticileri olmak üzere tüm 1 
Mayıs tutuklularının serbest 
bırakılmasını” istemiştir. 


l 


I MAYIS'A YÖNELİK ai 
BASKILAR PROTESTO EDİLİYOR 


“Tarihe 
baktığımızda 
terörün, 
baskının 
çıkar yol 
olmadığı 
görülmüştür. 
Bütün 
bu badireleri 
aşan ve 
kesin zafere 
ulaşan 
emekçi halklar 
olmuştur.” 


En geniş demokratik hak ve 
özgürlüklerin kullanılmasını 
vaad ederek iktidara gelen ECE- 
VİT Hükümeti MC dönemlerin- 
de bile engellenemeyen “işçi ve 
emekçilerin uluslararası birlik, 
mücadele ve dayanışma günü” 
olan 1 Mayıs kutlamalarını 
e geni o çalışmıştır. İşçi ve 
emekçi sınıfların yükselen mücadelesine elinde bulunan tüm 
olanaklarla, karşı koymaya uğraşmış, buna karşın başarı kazanamamıştır. 


ii i EDİYORUZ 


ORDU GENEL-İŞ | 


GENEL KURUL KARARI 


İşçi sınıfımızın ileri sınıf ve kitle 
sendikacılığının Türkiye'de tek 
temsilcisi olan Konfederasyonu- 
“muz DİSK’in | Mayıs'ın 1 Mayıs 


© Alanı'nda kutlanmasına yönelik 


rh ve tutarlı tavrı tüm 

“Türkiye işçi sınıfının piner gibi 
dünya emekçilerinin de takdir ve 

rgınlığının kazanmıştır, İ > 


ı değiştirmememiş onun ak 
lücadelesindeki kararlılığını s 


Bugün binlerce ilerici, demokrat, 
sosyalist gözaltında tutuluyor. 
Faşist çeteler katliamlarına devam ederken demokratların, sos 
yalistlerin insanlık dışı uygulamalarla gözaltına alınmaları demokratik hak ve özgürlüklerin 
ayaklar altına alındığının açık 
göstergesidir. 


Bu uygulamaları protesto eden 
bizler; 


-1 Mayıs tutuklularının ve 
DİSK yöneticilerinin serbest 
bırakılmasını 
- İşçi sınıfının uluslararası birlik 
mücadele ve dayanışma günü 
olan 1 Mayıs'ın İşçi Bayramı 
olarak yasallaşmasını talep 
eder,demokratik hak ve özgürlüklerimiz için sonuna dek 
mücadele edeceğimizi duyururuz. 


DİSK 6. Bölge Temsilciliği, 
DİSK 8. Bölge Temsilciliği, 
DEV MADEN-SEN 4. Bölge 
Temsilciliği, GENEL-İŞ Bursa Şubesi, TEKSTİL Bursa 
Şubesi, TİS, GIDA-İŞ Şubeleri, OLEYİS, İLERİCİ DERİ-İŞ, 
DEVRİMCİ SAĞLIK-İŞ, LAS- 
TİK-İŞ, HÜRCAM-İŞ, DEV- 
RİMC TOPRAK- İŞ, SOSYAL 
-İŞ, PETKİM-İŞ, KERAMİK-İŞ 
Bursa Şubeleri, TÖB-DER 
TÜTED, TÜM-DER, TMMOB 
Bölge Tems, GENÇ ÖNCÜ, 
DKB, TÜMAS, işçi KÜLTÜR 
DERNEĞİ, SGB, DEV-GÖR, 
TÜM ZER- BANK- DER, BUR- 
SA DEV-GENÇ, GENÇ-GÜÇ, 
EMEKÇİ-DER, [PSD 


DİSK Demokratik kitle örgütleriyle birlikte 1979 1 
Mayıs'ının 1 Mayıs Alanı'nda kutlanması yolunda, 
kararlı bir direnç göstermiştir. Böyle davranırken, 
demokratik hak ve özgürlüklerin korunup genişletilmesi mücadelesinde kazanılmış hakların son 
noktasına kadar korunmasının, kazanılmış mevzilerinin terkedilmemesinin en önemli yeri tuttuğu 
inancından hareket etmiştir. 


Türkiye işçi sınıfı 1976 yılında işçi sınıfının 
uluslararası birlik, mücadele, dayanışma günü 
olan 1 Mayıs üzerindeki yasak zincirini DİSK'in 
öncülüğünde kırmıştır. Ancak burjuvazi işçi sınıfı 
ve emekçi kitlelerin bu ileri adımını geriletmek için 
yoğun bir çaba içine girmiştir. 


1976'nın ardından burjuva basınında başlatılan | 
Mayıs alehtarı propaganda 1977'ye gelindiğinde 
en yüksek noktasına ulaşmıştır. 1 mayıs 1977'de 1 
Mayıs Alanı'nda tezgahlanan kanlı komplo 
burjuvazinin bu yolda izlediği korkutma ve 
sindirme politikasının bir parçasıdır. Önce 1 
Mayıs Alanının verilmeyeceği resmen bildirilmesi- 
ne rağmen 1978'de 1 Mayıs tüm engellemeleri 
aşarak kutlanmıştır. Bu süreç içinde olumlu bir 
diğer nokta da 1 Mayıs'ın giderek tüm ülke 
düzeyinde Küçüklü büyüklü yerleşim merkezlerin- 
de kutlanmış olmasıdır. 


1 Mayıs'ların özünün 
boşaltılmasına izin verilemez 


Ancak burjuvazi 1 Mayıs'ları yasaklamak, en 
azından Devrimci özünü boşaltarak onu biçimsel 
bir kutlama haline getirmek, mücadeleci geleneğinden uzaklaştırarak uzlaşma yoluna sokmak için 
her yolu denemeye devam etmiştir ve etmektedir. 


1977 1 Mayıs katliamı MC gibi gerici, faşist 
partilerin oluşturduğu bir iktidar döneminde 
tezgahlanmıştır. 


1979 1 Mayıs'ı öncesinde ise mevcut CHP ağırlıklı 
iktidar burjuvaziyle işçi sınıfını uzlaştırıcı bir yol 
izlemiştir. 


CHP ağılıklı iktidarın uzlaşma önerisi şöyle 
özetlenebilir: 1 Mayıs kutlanabilir. Ama işçi 
sınıfının mücadeleci geleneğini sürdürecek biçimde değil, izin verdiğim biçimde. İktidar bu 
uzlaştırma formülüne taraftar bulmak için bir de 
yol göstermiştir. “Buyrun İzmir'e gidin.” 


Sıkıyönetimin kapsamının genişletildiği 26 Nisan' 
da İzmir, bu öneriye uygun olarak Sıkıyönetim dışı 
bırakılmıştır. 


Demokrasi güçlerinin 
birliğini hançerleyenler 


Ancak DİSK ve Demokratik Kitle Örgütleri bu 
uzlaşma önerisine karşı çıkmış ve 1 Mayıs'ın 1 
Mayıs Alanı'nda kutlanmasının yasaklanamaz ve 
geri alınamaz bir hak olduğunu ilan etmişlerdir. 
Sınıf mücadelesinde kararlılık göstermiştir. 1 
Mayıs Alanı'nda öldürülen 36 yurttaşın anılarını 
yaşatacak bir tavır almışlardır. 


1 Mayıs 1979 yaklaşırken başta işçi sınıfı olmak 
üzere tüm demokrasi güçleri 1 Mayıs Alanı'nı 
terketmeme kararlılığı içinde olmuşlardır. Ancak 
iki istisna vardır: Günlük gazeteleri aracılığıyla 
işçileri, emekçileri kırlara çağıran maocular, 
yığınsallık, görkemlilik sözcükleri ardına sığınarak 
faydacılık üzerinde var oluşunu sürdüren ilerlemeciler. Bu grup demokrasi güçlerinin arasından 
sıyrılıp, sosyal demokratların uzlaşma formülünü 


kabul ettiklerini açıklamışlardır, üstelik İzmir'in 
sıkıyönetim kapsamı dışında kalmış olmasının 25 
Nisan'da kesinleştiği ana kadar, en yetkililerinin 
ağızlarından “DİSK'in kararına uyacağız” “1 Mayıs'ta 1 Mayıs Alanı'nda olacağız” demelerine 
rağmen 


Bunun anlamı şudur: 


Toplu Sözleşme görüşmeleri en son noktasına 
varmış, işveren ya talepleri kabul edecek ya da 
greve çıkılacak. Patron grevi göze alamıyor. Tam 
greve çıkılacağı sırada, işçilerin arasından 10-15 
kişi çıkıp “biz patronun verdiklerine razıyız” derse 
nasıl “grev kırıcılığı”ndan başka bir iş yapmış 
sayılmazsa, bunlar da aynı biçimde demokrasi 
güçlerini arkadan hançerliyorlardı. 


Elbette bu hizmetleri mükafatsız bırakılmadı. 
Burjuva basınından, resmi bildirilere kadar “ardıcıl 
savaşımcılar” burjuvazi tarafindan 1 Mayıs'ta 
gösterdikleri yararlılıktan dolayı kutlandılar, övgü- 
ye değer bulundular, taltif edildiler, hâlâ da 
ediliyorlar. 


Baskılar,tutuklamalar, 
işkenceler 
tarihin akışını durduramaz 
DİSK'in kararlı politikası, 28 Nisan'da Yürütme 
Kurulunun gözaltına altına alınması, DİSK Genel 
Merkezi ve üye sendikaların basılması, çok sayıda 


sendika yöneticisi ve DİSK üyesinin gözaltına 
alınmasına rağmen, aynı kararlılıkla sürdü . 


Selimiye askeri tutukevi önünde DİSK üyesi işçiler, yöneticileri ziyaret işin bekliyorlar. 


1 Mayıs ve öncesi 

işçi sınıfını, 
burjuvazinin kuyruğuna 
takmaya çalışanları 
gözler önüne serdi. 


Demokratik hak 
ve özgürlükler 
mücadelesi 
ve 1Mayıs 79 


CE n 


Gözaltına alınan yöneticilerin yerine görevi 
sürdürenler bayrağı yere düşürmediler. 


1 Mayıs'ta İstanbul'da sokağa çıkma yasağı ilan 
edildi. İnsanlara sokak ortasında saatlerce 
meydan dayağı çekildi. 


1 Mayıs İşçi Bayramı 
olarak yaşanmıştır 


Ama tüm bu baskılar 1 Mayıs'ın Türkiye'de işçi 
bayramı olarak yaşanmasını engelleyemedi. Aksi- 
ne dost düşman herkes şunu kabul etmek zorunda 
kaldı: 1 Mayıs İşçi Bayramıdır. Türkiye işçi sınıfı, 
haklarını korumanın bilinçli kararlılığı içindedir. 


İşte sınıf mücadelesinde 1979'un işçi sınıfına 
kazandırdığı budur. 


Yıllardan beri işçi sınıfını ve onun mücadelesini 
sosyal demokrasiye peşkeş çekerek yer kapmaya 
çalışanların işçi sınıfının bağımsız mücadeleci 
hareketinden bunları anlamaları gerekir. Yoksa, 
icazet altında “yığınları alanlara” toplamış olmak, 
sınıf mücadelesiyle özdeşleştirilemez. Tarih, halk 
kitlelerinin eseridir, ancak sınıf mücadelesi ile 
“yığınsallık” özdeş değildir. Devrimci özünden 
boşaltılmış “yığınsal” gösteri hiçbirşey değildir. 
Sınıf mücadelesi, hangi koşullar altında yürüyorsa 
ona uygun biçimler alır.İcazet ile sınıf mücadelesi 
yürümez. Hele hele “yığınsallık” sözü bu noktada 
mücdadeleden kaçışın kılıfıolamaz. 
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uyıl Türkiye'de 1 Mayıs 
[B micaislesi değişik bir 
anlam ve öz kazanarak 
yaşandı. Bu mücadele 
içinde, işçiler, emekçiler, ilerici, devrimci ve demokrat güçler açısından, 1 Mayıs'ın devrimci özünün kavranılması ve 1 
Mayıs'a kendine göre anlamlar 
veren reformcu düşüncenin 
ortaya çıkarılması Oo oldukça 
önemlidir. 


Genel olarak sınıf mücadelesi 
ve özel olarak da 1 Mayıslar 
uğruna verilen mücadelelere 
baktığımızda son tahlilde iki 
ayrı görüşün, iki ayrı bakış 
açısının karşı karşıya geldiğini 
görürüz: 


e 1 Mayıs mücadelesini 
içi boş,sıradan bir kutlama haline dönüştüren, 
bu günün aynı zaman- 
da bir mücadele günü 
olduğunu yoksayan reformcu bakış açısı. 


e 1 Mayıs'ı gerçek anlamıyla bir mücadele günü olarak kavrayan ve 
bunun devrimci özünü 
geliştirerek sürdüren 
devrimci görüş. 


1 Mayıs konusunda 
alınan tavırlar 


ir yanda ,1 Mayıs'ın i 
B: boşaltarak bu şanlı 

günü sıradan bir bayram 

kutlamasına indirgeyen, 
birliği bozucu tutumlarıyla burjuvaziye ödün veren ve daha 
da önemlisi “icazet altında” 
gösteri yapılmasını yeğleyen 
bazı sendikaların uzlaşmacı 
tutumu.... 


Öte yanda 1 Mayıs 1979'u 
tarihsel konumuna, dünyada 
ve Türkiye'de bugüne kadar 
süregelen devrimci geleneğine 
uygun bir biçimde kutlamak 
için her türlü baskıyı göze 
alarak direnen ve burjuvaziye 
geri adım attıran işçi sınıfının 
devrimci o sendikal örgütü 
DİSK ve DİSK'in yanında yeralan tüm demokrasi güçlerinin 
kararlı tutumu... 


Bir anlamda, 1 Mayıs 1979 
mücadelesi bu tarihsel gerçeği 
bir kez daha kanıtlamıştır. 


alnızca bu ayrım dahi 
Y: Mayıs 1979'u Türkiye 

işçi sınıfı mücadelesinde önemli bir aşama yapmaya 
yetmiştir. Ve Türkiye işçi sınıfinn 1 Mayıs mücadelesinde 
dönüm noktası yapmıştır. 


1 Mayıs'ın devrimci 
özü ve demokrasi 
mücadelesi 


ozu V 
ğini bilmek görevimizdir. 1976 
dan bu yana 1 Mayıs mücadelesini kararlı bir biçimde sürdüren DİSK, bu yıl da aynı 
davranışı göstererek 1 Mayıs'ın 
devrimci özünü korumuştur. 


Mayıs'ın devrimci özünü 
kavramak, bu mücadelenin hangi aşamalardan 


geçerek bugünlere geldi- ! 


el Mayıs'ı içi boş, sıradan bir 
kutlama günü olarak gören reformist 


görüş mahkum edilmiştir. 


e | Mayıs 1979 işçi sınıfının egemen 
sınıflardan bağımsız davranabileceğini 


ortaya çıkarmıştır. 


DİSK'in ve DİSK'le birlikte 
mücadele veren demokrasi güç 
lerini, kararlı tutumu; 1 Mayıs’ 
a kendi aar, günlük hesaplarına uygun yakıştırmalar yapan 
küçük burjuva düşüncesini açığa çıkarmış, uzlaşmacılıktan 
kaynaklanan kuyrukçu görüşleri mahkum etmiştir. 


1 Mayıs 1979, Türkiye'de işçi 
sınıfının egemen sınıflardan ve 
onun baskı aygıtlarından bağımsız davranabileceğini ve de 
davranması gerektiğini çok 
açık bir biçimde ortaya koyan 


tarihsel bir olaydır. 

1 nin şu ya da bu kesimi- 

nin kuyruğuna takan uzlaşmacı, reformcu hayellerin 
önüne dikilen güçlü bir duvar 
olmuştur. 
1 Mayıs 1979'da, Türkiye'deki 
demokrasi güçleri sınanmış, 
önemli deneyimler elde etmişlerdir. Demokrasi mücadelesinde bir kazanım olan 1 
Mayıs'ın böylesine güç ve 
öğretici koşullarda oluşması 
işçilerin, emekçilerin bu mücalenin sonuçlarını yaşayarak 
görmeleri çok önemlidir. 


Mayıs 1979, işçi sınıfının 
mücadelesini burjuvazi- 


1 Mayıs 1979'da demokrasi 
mücadelesinin ulaştığı boyut, 
işçi sınıfının bu mücadelenin 
öncüsü ve toplumu değiştirecek tek sınıf olduğunu bir kez 
daha vurgulamıştır. 


Bu noktada toplumun gelişmesinin önündeki yasal ve 
benzeri engeller ağır darbeler 
yemiş, işlemez hale gelmiş, 
geride kalmıştır. 


1 Mayıs'ın öğrettikleri 
mücadelemize güç 
katıyor 


Gelişen demokrasi mücadelesi 
içinde egemen sınıfların, işçi 
sınıfının bağımsız politikasını 
ve talepleri uğruna verdiği 
mücadeleyi kabullenmekten 
başka çıkar yolları kalmamıştır. 


MC iktidarlarında dahi kutlanan 1 Mayıs'ın CHP ağırlıklı 
hükümet tarafından iki yıldır 
engellenmek istenmesi gerçekten öğretici olmuştur. 
Türkiye'de burjuvazi gerici iktidarlara MC'lere yaptıramadığı 
şeyleri ilericilerin desteğini almış, halktan yana gözüken 
iktidarlara yaptırmakta ve bu 
konuda da oldukça “başarılı” 
olmaktadır. 


Ancak olayın düşündürücü yanı, egemen sınıfların çizdiği 
sınırlar içinde oynanan bu 
oyuna bilerek yada bilmeyerek 
gelen birçok ilericinin, demokratın ve kendilerini işçi sınıfının bilimini eksiksiz uygulayan 
çizgi diye ilan edip, “yığınsallik” uyutturmacası altında her 


e 1 Mayıs 1979'un 
doğru ile yanlışı 
keskin bir bıçak 
gibi ayıran gerçeği 
ilerdeki 
mücadelelere de 
ışık tutacak 
niteliğe 


bürünmüştür. 


tülü icazete boyun eğenlerin 
varlığıdır. 


Bu anlamda, 1 Mayıs'ın devgirmiş ve onun bir parçası 
hareketi 

mücadelesini kitlele- 
DİSK, bu yıl da 1 Mayıs'ı 
Mayıs Alanı'ndan vazgeçmek, 
da kanlı bir katliamla hayatlakazanılan mevziler açısından 
çıkanlar 1 Mayıs'ın özünü 


rimci özünün kavranması,demokrasi mücadelesiyle içiçe 
haline ge.miştir. 
İşçi sınıfının bağımsız 
ve 1 Mayıs 1979 
197 dan bu yana 1 Mayıs 
re götüren ve gerçek 
anlamını yaşatan 
İstanbul'da 1 Mayıs Alanı'nda 
kutlamayı kararlaştırmıştı. 1 
Türkiye'deki mücadelenin geleneğini hiçe saymak, bu alanrını kaybeden 36 yurttaşımızın 
anısını lekelemekle birlikte, 
geri bir adım olacaktı. Oysa 
DİSK'in bu tutumuna karşı 
boşaltıcı ödünler pahasına “yığınsal” bir biçimde kutlanılmasını 1 Mayıs Alanı'nda 
direnilmemesini söylüyorlardı. 


DİSK içinde sürekli olarak ayrı 
bir Konfederasyon gibi davranan ve gerçek anlamda bir 
birlikten yana davranmayan bu 
sendikaların, sıkıyönetim bölgesi dışında “hükümetin göstereceği” bir yerde güle,oynaya kutlanacak bir 1 Mayıs'a razı 
oldukları çok açıktı. Bu nedenle, DİSK'teki tüm hazırlık çalışmalarını bozucu bir davranış 
içine girerek gerçek niyetlerini 
belli ettiler. Daha önce kapsam 
içine alınması düşünülen, fakat her nedense Bakanlar 
Kurulu tarafından Sıkıyönetim 
kapsamına alınmayan İzmir'de 
gösteri yapılması olanağı doğunca bu sendikalar herşeyi 
bırakıp İzmir'e yöneldiler, Ancak herkesin gözü önünde vë 
çok açık bir biçimde cereyan 
eden bu ihanet olayı DİSK 
Yürütme Kurulu'nun kararını 
bozamadı. Ve 1 Mayıs'ın 1 
Mayıs Alanı'nda kutlanması 
konusundaki kararlılık sonuna 
kadar sürdürüldü. 


1 Mayıs Alanı'nda direnilmesi- 
nin 1 Mayıs'ın devrimci özünü, 
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e 1979 1 Mayıs'ı 


uzlaşmacılığın 
maskesini indirdi 
e | Mayıs'ta 
alınan tavır, işçi 
sınıfının 


mücadeleci 
geleneğine 
uygundur. 


mücadeleci yanını korumaya 
yönelik tarihsel bir anlamı 
vardır ve anlam bugün Türkiye- 
deki mücadele pratiğinde olayları yaşayan herkes tarafından 
kavranmaktadır. 


Neden 1 Mayıs 
Alanı'nda direnildi? 


e Çünkü bu kararlılık; Mayıs’ 
ın tüm dünyada 1886'dan bu 
yana biçimlenen devrimci 
özüne uygun ve onu geliştirici yöndedir. 


e Çünkü bu kararlılık;İşçi sınıfiının toplumda burjuvaziden 
ve onun baskı aygıtlarından 
bağımsız davranması gerektiğini kanıtlayan bir olaydır. 


e Çünkü bu Kararlılık; Türkiye 
de işçi sınıfının 15-16 Haziran 
larda,DGM direnişlerinde ve 
20 Martlarda gerçekleştirmiş 
olduğu bağımsız mücadelesinin yeni bir örneğidir. 

e Çünkü, 1 Mayıs birlik ve 
dayanışma günüdür. 


o Çünkü bu kararlılık;1 Mayıs 
1977'de emperyalizmin CIA' 
sıyla, Kontra-gerillasıyla ve 
türlü ajanıyla düzenlediği bir 
kanlı Komployla 1 Mayıs 
Alanı'nda yitirdiğimiz 36 kardeşimizin mücadelesini yaşatma ve bu komplonun 
hesabını sormaya yöneliktir. 


o Çünkü direnmemek, burjuvazinin dayatmalarına boyun 
eğmek ve şanlı | Mayıs'ı 
burjuvazinin çizdiği sınırlar 
içinde hapsetmek gerçek anlamda uzlaşmacılıktır, teslimiyetçiliktir. 


o Çünkü, “aman faşizm gelir” 
mantığı ile mücadele egemen 
sınıfların çizdiği alanlara hap 
sedilemez. 


Bütün yönleriyle 1 Mayıs 1979 
ögretici ve mücadeleyi geliştirici olmuştur. 


1 Mayıs 1979'un doğru ile 
yanlışı keskin bir bıçak gibi 
birbirinden ayıran katı gerçeği 
ilerdeki mücadelelere de ışık 
tutacak bir niteliğe bürünmüştür. 


Bir yanda icazet altında, yirmibini yüzbin diye gösterip, bir 
kuruluşu dört kez alandan 
geçirerek, “yığınsallık” uğruna 
güle, oynaya kutlanan içi 
boşaltılmış bir bayram, birlik” 
ve dayanışma gününde bölücülük, diğer yanda, tutuklanan devrimciler, dipçikler altında ezilenler, yere dökülen 

kanlar ve sınıf mücadelesinin 

geleneğine uygun olarak alınan tavır. 


Türkiye'deki demokrasi mücadelesinin vardığı bu aşamada, 
1 Mayıs 1979 siyasal anlamda 
uzlaşmacılığın ne olduğunu 
tüm ilericilere, devrimcilere ve 
demokratlara tartışılmaz bir 
biçimde göstermiştir. 


TOPLUMUN GELECEĞİNİ 


BELİRLEMEK 
SERMAYENİN 
ELİNDE 
DEĞİLDİR. 


e Daha fazla kâr, yani daha işsizlik 
daha fazla yokluk, daha fazla sömürü 
demektir. 


“Türkiye bugün yakın tarihinin en bunalımlı 
dönemini y dır. Böylesi bir ortamda 
gazetelerde e milyonlarca liralık 

ile bu durumun sorumlusunu 
kendinizin dışında göstermeye ve tehdit eder 
üslupla yol gösterici olmaya kalkıştınız. 


“e Bu kampanyanızla yavuz hırsız ev sahibini 
bastırır sözünün en somut örneğini verdiniz. 


“ ə Bu bunalımın gerçek sorumlusu, bunalımdan 
şikayet eder görünerek, sorumluluğunuzu 
gizleme çabasında olan sizlersiniz. Bunalımın sorumlusu, sanayicilerin, bankacıların, 

, ihracatçıların, büyük tüccar- 


list-kapitalist sisteme bağımlı olarak sürdürülen çarpık kapitalist düzendir 


“s Türkiye yoklar ülkesi olmuştur. Ancak, 
sorumlusu karaborsayı yaratan stokçuluk 
yapan, fabrikaları tam kapasite çalıştırma- 

~ yan, fiyatlar düşmesin diye fazla ürünleri 
denize döken, üretimde anarşiyi yaratan, 
sizlersiniz. 


e Topraklarımız altında tonlarca kömür dururken, enerji gereksinimini petrole bağımlı 
hale getiren, sizlersiniz. 


“eSpekülasyon yoluyla milyarlar vuran yasa 
dışı yollarla döviz ticareti yapan, yasalara 
meydan okuyarak kaçak ithalâtı gerçekleştiren, sizlersiniz, 


si EE kir oil ane be ii çekik ve 
işsizlik yaratanlar, sizlersiniz. 


“e Toplumsal suç olan lokavtlar uygulayarak 
binlerce işçiyi açlığa terkedenler, sizlersiniz. 


“s Yurt dışında çalışmak zorunda bırakılan 
işçilerimizin gönderdikleri dövizleri lüks 
harcamalarla çarçur edenler, sizlersiniz. 


“se DPT rakamlarına göre ücretlerin maliyet 
fiyatları içinde Selas % 10 oranında yer 
tuttuğu Türkiye'de hayat pahalılığını yaratanlar, işçiler ve onların ekonomik örgütleri 
sendikalar değil, sizlersiniz. Hayat pahalılı- 
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“e ei memurlar, ücretliler, daha ücretleri 
ellerine geçmeden 


biçimlerde ele geçirenler, sizlersiniz. 


“e Başta madenler olmak üzere, ülkemizin tüm 
zenginliklerini emperyalistlere peşkeş çekenler, sizlersiniz, 


“e Ülkemizin emperyalist-kapitalist sisteme 
olan bağımlılığını artıranlar, sizlersiniz. 


“e Uluslararası mali kuruluşların Türkiye'ye 
dayattığı ağır koşulların kabul edilmesi için 
tüm baskı güçlerini seferber eden sizlersiniz. 


“o Ücretlerimizin . sınırlandırılmasını. isteyen, 
işimize ve aşımıza gözdiken sizlersiniz. 


“e Demokratik bir görünüm arkasına gizlenmeçalışıyorsunuz. İşçi sınıfının ve emekçi 
halkın politik örgütlenmesine karşı çıkan, 
ekonomik ve demokratik haklarını kullanmalarını engellemeye kalkan, sizlersiniz, 


“se Gizli-açık faşist odakları destekleyen, anarşiyi körükleyen sizlersiniz. 


"e Ankara'da hükümetler devirip, hükümetler 
kurmaya kalkışanlar, tüm hükümetleri 
kaan. doğrultusunda — davranmaya 
zorlayanlar, sizlersiniz. 


“5590 sayılı yasada yeri olmayan Türkiye 
Sanayi Odaları Soy gibi yasadışı örgütleri kuranlar, sizlersiniz 


“e Sıkıyönetim ortamında, işçilere, emekçilere 
toplantılar yasaklanırken, yasal dayanağı 
olmayan toplantılar yaparak, bizim ödediğimiz vergilerle yaşayan TRT'den hükümete 
meydan okuyan, sizlersiniz. 


“e Amacımız açıktır. Daha fazla kâr. Yani, 
daha fazla işsizlik, daha fazla yokluk, daha 
fazla pahalılık, daha fazla sömürü ve baskı. 


“e Toplumumuzun tek üretken gücü emekçilerdir. Tüm değerleri yaratan bizleriz. Çağımız 
da toplumu mutluluğa götürecek olan tek 
güç, işçiler, köylüler ve tüm emekçilerdir. 
Siz ise tarihin Supoa, toplumun gelişimine 
karşı duranlarsınız 


“e Şimdi yeniden hükümet devirme operasyonuna giriştiniz. Ama iyi bilin ki, bu toplumun 
geleceğini belirlemek sermayenin elinde 


“e Gelecek sizlerin değil, bütün değerleri 
yaratan işçilerin, tüm emekçilerindir.” 


Ege 
Üniversitesi'ne 

bağlı 235 
#” öğretim üyesinin 
çektikleri ortak telgraf 


DEMOKRATİK HAKLAR 
KULLANILARAK YAŞATILIR 


Ege Üniversitesi'ne bağlı çeşitli Fakültelerde 235 öğretim üyesi Başbakan 
Bülent Ecevit'e gönderdikleri bir mektupla 1 Mayıs'ın yasaklanmasını DİSK 
yöneticileri ve TİP Genel Başkanı ile 
beraberindeki parti üyelerinin saldırıya 

protesto ettiler. 17 profesör,40 doçent ve 178 öğretim üye 
yardımcısının imzasıyla Başbakan Bülent Ecevit'e gönderilen mektupta şöyle 
deniliyor: 


“Sayın Bülent ECEVİT 

Başbakan 

ANKARA 

1 Mayıs, işçi sınıfının ve tüm 


emekçilerin birlik, mücadele ve 
dayanışma gününün yasaklanmış 
olması ve bu konuda direnen DİSK 
yöneticileri ile kaynağını Anayasa' 
dan alan yurttaşlık ödevini kullanarak sokağa çıkan TİP Genel Başkanı 


ve Parti üyelerinin coplanarak, 
dipçiklenerek gözaltına alınmalarını şiddetle protesto ediyoruz. Demokratik ve temel hakların güvence 
altına alınması ve yaşatılması 
kısıtlama ve yasaklamalarla değil, 
doğrudan doğruya kullanılmasına 
olanak sağlamakla mümkün olur. 
Bu nedenle 1 Mayıs tutuklularının 
serbest bırakılmalarını talep ediyoruz.” 


Şinasi YELDAN 


KOCAELİ BAROSU BAŞKANI 


TÜM 1 MAYIS 
TUTUKLULARINI 


SAVUNMAYA HAZIRIZ 


Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
“DİSK”, demokrasi ve sosyalizm yolunda etkin uğraş 
vererek, Anayasamızın eksiksiz, tastamam uygulanmasında, özellikle D.G.M'ye karşı çıkılmasında, 
faşizmin geriletilmesinde işçi sınıfının tek devrimci 
örgütü olduğunu kanıtlamıştır. 


Pek çok ülkede dünya işçilerinin birlik ve dayanışma 
günü olarak kutlanan 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın, 
geleneğine uygun olarak, İstanbul'da kutlanması için 
gösterdiği kararlı tutum nedeni ile tutuklanan DİSK 
yöneticilerinin ve onlarla dayanışma yürekliliğini 
gösteren, fikir namusu taşıyan sosyalistlerin tutuklanmalarını ve gözaltına alındıkları sürece kendilerine 
uygulanan baskı ve işkenceleri kınadığımız, savunmaları konusunda her türlü görevi üstlenmeye hazır 
olduğumuzu bildirir, devrimci uğraşınızda başarılar 
dileriz. 


Teoman ÖZTÜRK 


TMMOB GENEL BAŞKANI 


MÜCADELENİN 


GERİLETİLECEĞİNİ 
UMANLAR 
YANILMAKTADIR 


“Emekçi halka yöneltilen ve giderek yoğunlaşan 
baskı ve saldırılar 1 Mayıs 1979'da doruğa ulaştı. Tüm 
bu baskıların sorumlusu; vaad ettikleriyle yaptıkları 
birbirini tutmayan iktidardır. 1 Mayısların yasaklama 
ile engellenebileceğini ve mücadelenin geriletilebileceğini uman iktidarlar yanılmaktadır. Bizler, bağımsızlık ve demokrasi mücadelesinde işçi sınıfı ile 
omuz omuza olmada kararlı mühendis ve mimarlar 
olarak yılların mücadelesiyle elde edilen demokratik 
hak ve özgürlüklerin emekçi kitlelerle savunulacağına 
ve geliştirileceğine inanıyoruz. 1 Mayıs'lar her yıl bir 
öncekinden daha güçlü bir biçimde mutlaka 
kutlanacaktır.” 


1 MAYIS 
KUTLAMALARINA 

HERYIL ÇEŞİTLİ ENGELLER 
KONULMAKTADIR 


© l Mayıs'lara konan anti 
demokratik engeller 
kaldırılmalı, 1 Mayıs İşçi 
Bayramı olarak 
yasallaştırılmalıdır. 


Gültekin GAZİOĞLU 


TÖB-DER GENEL BAŞKANI 


“1 mayıs hemen bütün dünyada yıllardan beri işçi sınıfının 
ve emekçilerin bayramı olarak kutlanmaktadır. Ülkemizde 
de daha 1922 yıllarında ulusal kurtuluş savaşı verildiği 
yıllarda İşçi bayramı olarak kutlanmaktadır. Ancak daha 
sonra burjuvazi 1 Mayıs'ın işçilerin birlik, mücadele, 
dayanışma günü olduğunu emekçilere unutturmak istemiştir. Son 4 yılda ülkemizde DİSK'in öncülüğünde ve 
düzenleyiciliğinde 1 Mayıs işçi bayramı olarak kutlanmaktadır. Ancak 1 Mayıs kutlamalarına her yıl çeşitli 
anti-demokratik engeller konulmaktadır. Biz Türkiye eğitim 
emekçileri olarak 1 Mayıslara konan bu anti-demokratik 
engellerin tümüyle kaldırılmasını, 1 Mayıs'ın işçi bayramı 
olduğunun yasal güvenceye kavuşturulmasını talep 
etmekteyiz.” 


“45 SBF Öğretim 
Üyesinin ORTAK 
Protestosu” 
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TÜRKİYE DEYRİMCİ İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASIONT 


w 


(GD'nin 1 Mayıs'ta i 
İzmir de miting 
yapacağı kesinleşti 


İZMİR (ÖZEL) 


26 Şubat 1979: 


Türkiye'nin tek demokratik sınıf ve kitle 
sendikal örgütü DİSK, 1 Mayıs 1979'u 1 
Mayıs Alanı'nda kutlamak üzere İstanbul 
Valililiğine başvurdu. Ve 1 Mayıs hazırlıkları 
başladı. 


29 Şubat 1979 : 


DİSK 1 Mayıs Düzenleme Komitesi çalışmalarına başladı. 


6 Mart 1979: 


DİSK 1 Mayıs Düzenleme Komitesi üye 
sendikalarımızın üst düzeydeki temsilcileriyle 
çalışmaların ana hatlarını belirleyen bir 
toplantı yaptı. 1 Mayıs Sendika Kutlama 
Komitelerinin oluşturulması ve hazırlık, güvenlik ve afişleme sorumlularının saptanması 
kararlaştırıldı 


9 Mart 1979 : 


Biri Maden-İş Sendikasının avukatı ve toplu 
sözleşme görevlisi, biri Bank-Sen temsilcisi, 
biri bağımsız Ağaç-İş Sendikasının temsilcisi, 
ikisi İGD'i beş kişi 1 Mayıs'ı İzmir'de 
kutlamak üzere İzmir Valiliğine başvurdurlar. 


Daha sonra “DİSK, 1 Mayıs'ın İstanbul'da 
kutlanmasını olanaksız hale getirdi” diyenler, 
bölücü ve ayrılıkçı tavırlarını daha 9 Mart 
günü böylece sergilemişlerdi. Lafta “1 Mayıs'ı 
DİSK'in kutlayacağı yerde kutlayacağız" 
diyenler hiç bir zaman bu başvurularını geriye 
almadılar. 


«ek 
VE 


6 Nisan 1979: 


DİSK Genel Sekreteri ve 1 Mayıs Tertip 
Komitesi Başkanı Fehmi Işıklar, İstanbul 
Valiliği'nin DİSK'e göndermiş olduğu bir yazı 
üzerine DİSK'in 1 Mayıs 1979'u yalnızca 1 
Mayıs Alanı'nda kutlayacağını aşıkladı. 


9 Nisan 1979: 


DİSK'ten geçici olarak ihraç edilen dört 
sendikanın da temsilcileri 1 Mayıs hazırlık, 
güvenlik ve afişleme toplantılarına çağrılarak 
çalışmalara ortak edildi. 


10 Nisan 1979: 


DİSK 1 Mayıs Düzenleme Komitesi geçen yıl 
1 Mayıs'a katılan demokratik kitle ve meslek 
örgütleri ve siyasi parti temsilcileriyle görüşmeler yapmaya başladı. 


11 Nisan 1979: 


DİSK'ten disiplinsizlikleri, örgüt yıkıcı ve 
bölücü davranışları nedeniyle geçici olarak 
ihraç edilen Maden-İş, Bank-Sen ve Bâysen 
sendikaları Haydi 1 Mayıs 79'a gibi kutlama- 
nın nerede yapılacağını belirtmeyen soyut bir 
sloganla DİSK'in 1 Mayıs kutlaması çalışmalarına sahip çıkar göründüler. 


12 Nisan 1979: 


Maden-İş, Bank-Sen ve Baysen temsilcileri 
tüm | Mayıs toplantılarını çıkmaza sokacak 
davranışlarla DİSK'e hücum ettiler. 1 Mayıs 
toplantılarını, I Mayıs çalışmalarını değil, 
DİSK Onur Kurulu kararını tartışan bir yer 
haline getirmek istediler. 


20 Nisan 1979 


Gazetelerde İzmir'in de sıkıyönetim ilan 
edilecek iller arasında olduğu açıklandı. 


22 Nisan 1979 


Herşey bütün 
dünyanın 


gözü 
önünde 


günbezü 
oluştu. 


DİSK'ten geçici olarak ihraç edilen üç 
sendikanın ortak temsilciler meclisinde konuşan Maden-İş Genel Başkanı Kemal Türkler 
DİSK'in 1 Mayıs kutlama kararını kötü bir 
politika altında aldığını iddia etti ve “Ama 
bugün eleştiri günü değildir. | Mayıs 
kutlanmalıdır. 1 Mayıs, DİSK tarafından 
nerede kutlanırsa, sendikalarımız da oraya 
gideceklerdir" dedi. 


23 Nisan 1979: 


Siyasi partiler ve demokratik kuruluşlarla 
yapılan ikili ya da ortak toplantıların 
uzantısında demokratik kuruluşlarla yapılan 
ortak toplantıda 27 kuruluş, 1 Mayıs 1979'un 
İstanbul'da kutlanmasına ilişkin DİSK'in 
kararını desteklediklerini açıklarken, "ilerleme” siyasetini izlediğini belirten kuruluşlar 
ortak çalışmaya imza koymaktan kaçarak 
demokrasi güçlerinin güç ve eylem birliğinin 
en gerekli olduğu bir noktada bölücülüklerini 
teşhir ettiler. 


24 Nisan 1979 


Maden-İş, 
çalışmalarına ilişkin toplantılarda provokatif 
konuşma ve davranışlarına devam ettiler. 
Kendilerine düşen görev ve sorumlulukları 
yerine getirmediler. 


24 Nisan 1979: 


Banksen temsilcileri 1 Mayıs 


Milli Güvenlik Kurulunda yapılan toplantıda 
İzmir'de sıkıyönetim ilân edilmemesi tavsiye 
kararı alındı. 


24 Nisan 1979: 


Maden-İş, Bank-Sen ve Baysen sendikaları 
derhal İzmir'e gideceklerini açıkladılar. 


DİSK'e bağlı 3 sendika 1 Mayıs Bayramı'nı 
İzmir'de kutlayacak 


Çeşitli olaylarda 
8 kişi öldürüldü 


25 Nisan 1979: 


Demokratik hak ve özgürlüklerin korunması 


ve genişletilmesi mücadelesinden kaçtılar. 
Egemen sınıfların kendilerine gösterdikleri 
alanda, onların çizdikleri sınır içinde 1 Mayıs'ı 
kutlamaya kalkıştılar. 1 Mayıs geleneğini hiçe 
saydılar. DİSK'i arkadan hançerleyerek, ne 
denli “birlik” yanlısı olduklarını sergilediler. 
İşçi sınıfının devrimci sendikal hareketini 
bölme ve parçalama çabalarını | Mayıs 
nedeniyle en açık bir biçimde sergileyerek 
oportünist tavırlarını, ikiyüzlülüklerini, korkaklıklarını, mücadeleden kaçtıklarını, tüm 
şık görünen sözlere, en keskin tavırlara 
rağmen burjuvaziye nasıl teslim olduklarını, 
reformistliklerini teşhir ettiler. 


25 Nisan 1979: 


Elektrik Mühendisleri Odası, Kimya Mühen- 


disleri Odası. Ziraat Mühendisleri Odası, 
Kimyagerler Derneği, Amatör Sporcular 


Derneği, Tüm-Der,TÜMÖD, İMDER, TÜ- 
TED, Çağdaş Hukukçular Derneği, Genç-Güç 
Sosyalist Gençiik Birliği, Sosyalist Gençler 
Birliği, PİM, Dev-.Gör. İZMİR şubeleri, 
Töb-Der Karşıyaka Şubesi, Genç Öncü İzmir, 
Karşıyaka, Menemen, Torbalı, Manisa, Salihli şubeleri ile Ege Dev-Genç ortak bir açıklama 
yaparak 1 Mayıs'ı İzmir'de değil, 1 Mayıs 
Alanı'nda kutlamaya hazırlandıklarını bildirdiler 


İzmir teslimiyetçileri siyasi olarak tecrit 


oluyorlardı 


26 Nisan 1979: 


~ 


Burjuvazinin talebi doğrultusunda 1 Mayıs'ı 
İzmir'de kutlama kararından sonra çeşitli 
illerde DİSK'in afişlemesi için kurulan komitelerdeki Maden-İş, Banksen temsilcileri komitelerden çekildiler ve emniyet yetkililerine bu 
durumu yazılı olarak bildirdiler. Onların 


çekilmesi nedeniyle bazı bölgelerde afişleme 
sorulduğunda 


gecikti. Neden çekildikleri 
“merkezi emir” yanıtı alındı. 


DİŞK yöneticileri 
Ecevit’ e cevap verdi: 


"1 Mayıs'ı mutlaka 
istanbul'da 
kutlayacağız!” 


27 Nisan 1979: 


İzmir bölgesinde duvarlara yapıştırılan DİSK 
afişleri bölücülerce kapatılmak istendi. 


28 Nisan 1979: 


DİSK Genel Merkezi arandı, başta Genel 
Başkan Abdullah Baştürk olmak üzere DİSK 
yöneticileri gözaltına alındı. 


29 Nisan 1979: 


DİSK'in aranması ve DİSK yöneticilerinin 
gözaltına alınması ulusal ve uluslararasi çapta 
kınanırken, derin baskılar altında açıklama 
yapmak durumunda olan meslek örgütleri bile 
bu kınamaya katılırken “Yaşasın DİSK” 
sloganını ağızlarından düşürmeyen Maden-İş, 
Banksen ve Baysen sendikaları DİSK'in 


aranması ve yöneticilerin gözaltına alınması 
konusunda tek söz etmediler 


29 Nisan 1979: 


Egemen sınıfların karşısında DİSK'i savunmaktan korktular. DİSK'i parçalamaya çalışan tavırlarını ve bölücü davranışlarını en uç 
noktalara vardırdılar. 


30 Nisan 1979 : 


İstanbul'dan İzmir'e gitmek üzere kiralanan 
otobüslere işçiler binmediler. 


1 Mayıs 1979: 


DİSK'i bölmeye çalışanlar, 1 Mayıs 1978'de 
kullanılmak üzere kendilerine verilen, ancak 
yazılı taleplere rağmen DİSK'e iade edilmeyen 
DİSK görevli gömlekleri ile İzmir'de, devrimci 
özü boşaltılmış, sıradan bir gösteri gerçekleştirdiler. Kendilerinin sorumlu olmadığı 1 
Mayıs 1978'de ortak kararları ve disiplini 
bozup gerçekte demokratik bir istemin 
belirtisi olarak kullandıkları pankart, döviz ve 
sloganları, bu yıl kendi sorumluluklarında 
olan mitingde kullanmamaları oportünist 
yüzlerini ve demokrasi mücadelesine olan 
inançsızlıklarını bir kez daha açığa çıkardı. | 
Mayıs 1979, demokratik hak ve özgürlükler 
mücadelemizde, hainleri, bölücüleri, teslimiyetçileri, o icazetçileri, oportünistleri açığa 
çıkartarak devrimci mücadelemizde bir dönemeç noktası oldu. 


DİSK'in 1 Mayıs 1979'u i Mayıs 
Alanı'nda kutlamasına yönelik mücadelesi dünya çapında desteklenmiştir. 


Çok sayıda ulusal ve uluslararası işçi 
örgütü Türkiye'de 1 Mayıs'ların 
yasaklanmak istenmesini ve ardından başta DİSK Genel Başkanı 
Abdullah BAŞTÜRK olmak üzere 
DİSK yöneticilerinin ve çok sayıda 
emekçinin tutuklanmasını kınamışlar ve uluslararası işçi sınıfı desteği- 
nin DİSK'in arkasında olduğunu 
açıklamışlardır. 


DSF'NİN 
TEPKİSİ 


180 milyon üyeli Dünya Sendikalar 
Federayonu DSF'nin Genel Sekreteri 
Enrique Pastorino 1 Mayıs'ın yasaklanmak istenmesi üzerine Başbakan 
Bülent ECEVİT'e bir telgraf göndererek DİSK'e yönelik saldırıları 
protesto etmiştir. 


Pastorino gönderdiği telgrafta şöyle 
demiştir: “1 Mayıs gösterileri konusunda uygulanan baskı önlemlerini 
üzüntüyle karşıladık. Bu, sendikal 
ve demokratik haklara saldırıdır. 
Türkiye işçileri ile aktif dayanışmamızı belirtiriz." 


Macar Sendikaları Merkez Konseyi | 
Mayıs kutlaması için Türkiye'ye 
gelecek olan delegelerine T.C. Hükümeti tarafından vize verilmediğini 
bildirmiş, DİSK üyeleri ve yöneticileri ile dayanışma içinde olduklarını 
belirtmiştir. 


Çekoslovakya Sendikaları Merkez 
Konseyi vize alamamaları nedeniyle 
delegelerinin Türkiye'ye gelememelerinden duydukları üzüntüyü belirtmiş, DİSK ve DİSK üyesi işçilere 
kardeşçe selamlarını iletmiştir. 


CGT'NİN 
TEPKİSİ 


Fransız Genel İş Konfederasyonu 
(CGT) hükümetlerin işçilerin zorlu 
mücadeleler sonucu elde ettikleri 
sendikal hak ve özgürlükleri kısıtlamaya çalıştığını belirtmiş ve Başbakan ECEVİT'e göndermiş olduğu 
mektupta şöyle demiştir: 


“Hükümetinizin | Mayıs'ın İstanbul'da kutlanmasını yasaklamayı 
ameçladığını öğrenmiş bulunuyoruz: 


“CGT, 1 Mayıs uluslararası işçi 
dayanışma gününün Türkiye işçi 
sınıfının büyük çoğunluğunun yaşadığı İstanbul'da kutlanmasının yasaklanmasını şiddetle protesto 
eder.” 


Fransız Demokratik İş Konfederasyonu (CFTD) ve Fransız Ulusal 
Eğitim Sendikası da 1 Mayıs'ın 
İstanbul'da kutlanmasının engellenmek istenmesine karşı çıkmışlar ve 
DİSK ile dayanışma içinde olduklarını bildirmişlerdir. 


İsviçre Kamu Hizmetleri Sendikası 
Genel Sekreteri Drm. Walter Renchier'in A.Baştürk ve arkadaşlarının 
tutuklanmasını protesto için Türkiye'nin Bern Büyükelçisi Ali Suat 
Bilge'ye yazdığı mektup: 


Ekselans 


Genel-İş Sendikası Genel Başkanı 
Abdullah Baştürk ve diğer sendika- 


cıların 1 Mayıs gösterilerinin yasak- . 


1 MAYIS | 
— VE ULUSLARARASI DAYANIŞM 


lanmasına uymamak gerekçesiyle 
İstanbul'da tutuklu bulunduğunu 
öğrenmiş bulunuyoruz. 


Türk makamlarının bu sendika düşmanı önlemlerini şiddetle protesto 
ediyoruz. Bu önlemler, Avrupa 
İnsan Hakları anlaşmasının 5 ve 
Il'inci maddelerini açıkça ihlal etmektedir. Bu nedenle, Baştürk ve 
sendikacı arkadaşlarının haksız tutukluluklarının derhal kaldırılmasını, ilgili Türk makamlarından talep 
ederiz. 


DEV-İŞ'İN 
TEPKİSİ 


Sayın Abdullah BAŞTÜRK 
DİSK Genel Başkanı 
İSTANBUL 


DİSK'in 1 Mayıs'ın İstanbul'da 
kütlanabilmesi yolundaki çabaları 
nedeniyle DİSK yöneticilerinin göz 
altına alınmasını ve DİSK'e yöneltilen her türlü baskıyı hoşgörü ile 
karşılamak mümkün değildir. 


DEV-İŞ şahsınızda tüm DİSK 
mensuplarına kardeşçe dayanışma- 
sını belirtir. 


Hasan SARICA 
DEV-İŞ Genel Başkanı 


Yunanistan ESAK örgütü de 
Başbakan ECEVİT'e bir telgraf 
çekerek 1 Mayıs'a konan yasağın 
kaldırılmasını istemiştir. 


DİK 
ILO'YA 
BAŞVURDU 


Öte yandan Dünya İş Konfederasyonu (DİK) yayınlamış olduğu bir 
bildiri ile Yunanistan ve Türkiye'de 1 
Mayıs'ların yasaklanmak istenmesini kınamıştır. Bildiride şöyle denilmiştir. 


“Otoriter ve dikta rejimleri özgür ve 
bağımsız işçilere ve onların örgütleri- 
ne karşı her zaman aynı tavri 
almışlardır: Sendikal hakları kısıtlamak ve kaldırmak, faaliyetleri 
üzerine baskı kurmak. 


“Uruguay, Paraguay, Arjantin, Güney Afrika'da olduğu gibi Pinochet 
rejimi'nin Şili'de 1 Mayıs kutlamalarını yasaklaması Bü açıdan mantıklıdır. Buna *karşın bu ülkelerde 
aralarında Dünya İş Konfederasyonuna üye olan militan işçiler değişik 
yollarla alg yenme gösteriler 
yapacaklar ve$sosyal gerileme ve 
keyfi idareye karşı mücadele ettiklerini göstereceklerdir. Dünya İş Konfederasyonu Şili'deki yasaklamaları 
Uluslararası Çalışma Örgütü ILO 
nezdinde şikayet etmiştir. 


“Öte yandan Yunan ve Türk hükümetlerinin 1 Mayıs kutlamalarını 
yasakladıklarını ilan etmeleri anlaşılmaz bir davranıştır. - Avrupa'nın 
Yunanistan'ı AET topluluğuna dahil 
etmenin gündemde olduğu bir dönemde Yunan hükümetinin kendi 
politikasını benimseyen bütün sendikal örgütlere baskı yapması ve işçi 
haklarına karşı olduğunu göstermesi 
Avrupa'yı zor duruma sokacaktır. 


DİSK'in Sesi Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Adına 
Sahibi: Abdullah m Yazı İşleri Müdürü: Yücel 


“1979 Şubatından bu yana sendikal 
hakların yeni yasalarla baskı altına 
alınması demokratik sahnenin arkasında uluslararası sermayeye yararlı 
“generaller” politikasının otoriter ve 
gerici pratiklerinin sürdüğünü kanıtlamaktadır. 


“Türkiye'de de çokuluslu tekellerin 
gelişmesine kaderini bağlayan politik iktidarların anti-demokratik uygulamalarını dikkate alırsak demokratik haklar için mücadele veren 
DİSK'in 1 Mayıs'ı kitlesel biçimde 
kutlamasını yasaklamaya devam etmesi endişe vericidir. 


“Dünya İş Konfederasyonu Türk ve 


Yunan hükümetlerinin kararlarını 
protesto etmiş ve yeniden gözden 
geçirmesini istemiştir. (o Dünya-İş 
Konfederasyonu aynı şeyi Avrupa 
Konseyi nezdinde yapmıştır.” 


DİK ayrıca Türkiye'nin de üyesi 
olduğu Avrupa Konseyine bir telgraf 
göndererek Türk ve Yunan hükümetlerinin 1 Mayıs'lara koyduğu yasaklama kararlarını gözden geçirmelerini istemiş, bu konuda Uluslararası 
Çalışma tü'nün (ILO) dikkatlerini çekmiştir. 


ASK 
PROTESTO 
EDİYOR! 


DİSK'in aranması, DİSK Yöneticilerinin 28 Nisan 1979 tarihinde 
gözaltına alınmaları, ardından 1 
Mayıs günü çok sayıda emekçinin 
gözaltına alınması üzerine bir açıklama yapan 100 milyon üyeli Avrupa 
Sendikalar Konfederasyonu (ASK) 
Genel Sekreteri Peters M. HINTER- 
SCHEIDT ise şu açıklamayı yapmıştır; 


“Daha önce demokratikleşme mücadelesinde hükümeti desteklemiş bulunan DİSK'in yöneticilerinin bugün 
1 Mayıs'ı kutlamaktan alıkonulmalarını ve tutuklanmalarını hayretle 
karşıladık. Hak istemelerini dile 
getirmek için 1 Mayıs'ta gösteri 
yapmak isteyen sendikacıların tutuklanması asla sessizlikle geçiştirilebilecek bir şey değildir. Bu durumu. 
şiddetle protesto ediyoruz. Bu, sendikal ve bireysel özgürlük normlarıyla hiçbir şekilde bağdaşamaz. 
Türk Hükümetine tutukluları derhal 
serbest bıraktırması için çağrıda 
bulunuyoruz.” 


Belçika'nın iki büyük işçi örgütü de 1 
Mayıs nedeniyle Türkiye'de çok 
sayıda kişinin tutuklanmasını protesto etmişlerdir. 


Sosyalist eğilimli sendikal örgüt 
FTGB Başbakan ECEVİT nezdinde 
tutukluların serbest bırakılması için 
girişimde bulunurken, Hıristiyan eğilimli sendikal örgüt CSC de Dünya 
İş Konfederasyonunun bu konudaki 
girişimlerini: desteklediklerini bildir- 


© ÇEŞİTLİ 
TEPKİLER 


Hollanda, Belçika ve Fransa'da çok 
sayıda parti, 1 Mayıs tutuklamalarını protesto ederken, Uluslararası 
Demokratik Hukukçular Derneği 
Genel Merkezi, Başbakan ECEVİT'e 
bir telgraf çekerek hapishanelerdeki 
tüm siyasi tutukluların ve sendikacıların derhal serbest bırakılmasını 
istemiştir. Aynı örgütün Belçika 
Bölümü DİSK yöneticilerinin tutuklanmasını protesto ettikerini bildirmiştir. 


İnsan Hakları Birliği adına yapılan 
bir açıklamada da I Mayıs tutuklamaları protesto edilmiştir. 


ŞİLİ HALK 
CEPHESİNİN 
TEPKİSİ 


Öte yandan 13 Şubat 1979 günü 
DİSK'in kuruluş yıldönümü için 
İstanbul'a gelmiş bulunan Şili Halk 
Cephesi Temsilcisi Allende'nin generallerinden Sergio Poblette verdiği 
demeçte tutuklamaları protesto etmiş ve “Şili halkı adına kardeş 
Türkiye halkına dayanışmamızı bildiriyoruz" demiştir. 


1 Mayıs'ın İtanbul'da kutlanmasının 
yasaklanması, DİSK'in aranması ve 
DİSK yöneticilerinin tutuklanması, 
ayrıca başta Türkiye İşçi Partisi 
Genel Başkanı olmak üzere çok 
sayıda kişinin 1 Mayıs günü gözaltına alınmaları haberleri 26 Nisan 
tarihinden sonra çeşitli Fransız, 
İngiliz, Belçika, Alman, İtalyan 
gazetelerinde yer almıştır. Bu haberlerde özellikle DİSK'in 1 Mayıs 
kutlanmasına konmak istenen yasaklamaya karşı giriştiği mücadeleye 
ağırlık verilmiştir. 


NS padi 


